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				Deze pagina is proefgelezen
dat hij zich door die beweging niet moest laten afschrikken, en herhaalde zijne poging met zulk eene snelheld en zulk eene drift, dat hij slaagde; maar door een luiden en angstigen uitroep van Sophie werd de vreugde dier overwinning gestoord.

»Sophie! beste Sophie! wat scheelt u? heb ik u leed gedaan of beleedigd? dat was de intentie niet. Hemel! ze wordt bleek, ze is op het punt van in zwijm te vallen," riep hij verlegen en ietwat terugtredende van ontsteltenis.

»Zie je dan niet, Willem!" riep ze nu, in tranen uitbarstende,»wat je gedaan hebt; de kant is gescheurd!" en werkelijk, ze toonde hem in het ragfijne weefsel eene aanmerkelijke scheur, die de volle breedte der kant besloeg.

»Dat is jammer, dat spijt me," sprak hij verslagen; »maar toch gij krijt en ontstelt u al te zeer; zoo’n ramp is het nu toch ook niet."

»Ik zeg u, als Mevrouw het ziet, zal ze mij op staanden voet mijn afscheid geven."

»Bah! daar is hier in huis wel ergers gebeurd, daar Mevrouw nooit van geweten heeft."

»Maar dit zal ze weten; ze moet morgenavond deze robe aandoen op het cercle der Prinses; ik zou er de manchetten inrijgen, en daar kom jij met je linksche verliefdheid."

»Kom, kom, Sophie! knor daar niet meer over; rijg andere kanten in die mouwen; moffel deze weg, tot ze hier of daar gemaakt kunnen worden, en ik geef je mijn woord, dat Mevrouw er niet naar omzien zal."

»Een mooie raad: rijg er andere kanten in, alsof men van zulke soort voorraad had; en zie je dan niet, dat de geheele japon er meê gegarneerd moet worden; en dat het onderscheid in, patroon altijd zou te herkennen zijn?"

»En wie zal daar op zoo’n drukke partij zoo nauw naar zien!"

»Wie? maar dat is hier juist ’t ergste; vooreerst Mevrouw als zij zich kleedt; ten tweede de Prinses van Oranje, want je moet weten, het is oude kant, en wel point d’Angleterre, door de Prinses Royaal uit Engeland meêgenomen, toen ze hier kwam als bruid van Prins Willem II en door deze aan Mevrouw’s moeder, die hofdame was, ten geschenke gegeven bij de geboorte van den tegenwoordigen Prins. Naar het schijnt,











[image: ]

[image: ]

Afkomstig van Wikisource NL, de Vrije Bron. "https://nl.wikisource.org/w/index.php?title=Pagina:Bosboom-Toussaint,_De_Alkmaarse_wees_enz._(1886).pdf/79&oldid=177343"


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Laatst bewerkt op 27 mrt 2024, om 22:13
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Talen

	    
	        

	        

	        Deze pagina is niet beschikbaar in andere talen.

	    
	
	[image: Wikisource]



				 Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 27 mrt 2024 om 22:13.
	De inhoud is, tenzij anders aangegeven, beschikbaar onder CC BY-SA 4.0



				Privacybeleid
	Over Wikisource
	Disclaimers
	Gedragscode
	Ontwikkelaars
	Statistieken
	Cookieverklaring
	Gebruiksvoorwaarden
	Desktopweergave



			

		
			








