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NASCHRIFT






Kort voor zijn heengaan was ik in de gelegenheid van Herman Gorter te vernemen hoe hij zelf zich zijn aandeel voorstelde in de hier beschreven gebeurtenissen. Het stuk was toen nog niet verschenen, maar toch had ik den inhoud met hem kunnen bespreken en er zijn meenig over gevraagd. Daarna gaf ik Gorter de verzekering dat bij een mogelijken herdruk de door hem noodig geachte aanvulling zou worden vermeld.


Men vindt de bedoelde plaats waar, in § II, gesproken wordt over het in 't najaar van 1892 gemaakte plan om Gorter als mede-redakteur voor het tijdschrift te winnen: een versterking van het litteraire element dat vooral wegens de toenemende onthouding van Willem Kloos noodig werd geoordeeld. Dit, en wat er geschiedde met het besluit van de redaktie dat Gorter uitgenoodigd zou worden, is in dezelfde paragraaf verhaald—en ook dat hij, naar de redaktie verwachtte, niet zou weigeren. Op dit punt echter, verklaarde mij Gorter dat hem voornemens zijn toegeschreven, vaster dan hij zelf er had gevormd. Daarmee wilde hij niet zeggen dat hij een verzoek stellig zou hebben af-

137














Afkomstig van Wikisource NL, de Vrije Bron. "https://nl.wikisource.org/w/index.php?title=Pagina:Frank_van_der_Goes_Herinneringen_Nieuwe_Gids_(1931).pdf/138&oldid=67443"


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Laatst bewerkt op 23 aug 2017, om 19:34
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Talen

	    
	        

	        

	        Deze pagina is niet beschikbaar in andere talen.

	    
	
	



				 Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 aug 2017 om 19:34.
	De inhoud is, tenzij anders aangegeven, beschikbaar onder CC BY-SA 4.0



				Privacybeleid
	Over Wikisource
	Disclaimers
	Gedragscode
	Ontwikkelaars
	Statistieken
	Cookieverklaring
	Gebruiksvoorwaarden
	Desktopweergave



			

		
			








